
 

 

TIẾT 48- Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 

 

1.Tình hình chính trị:  

- Từ giữa thế kỉ XVIII chính quyền Lê, Trịnh mục nát cực độ 

- Quan lại, địa chủ cướp đoạt ruộng đất nông dân 

-Hậu quả:  

+ sản xuất nông nghiệp đình đốn.  

+ Hạn hán xảy ra liên tiếp 

+ Công thương nghiệp sa sút.  

+ Nạn dịch, đói hoành hành.  

+ Nhân dân bỏ làng phiêu tán. 

2/. Những cuộc khởi nghĩa lớn.  

- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây 

- Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 - 1770) ở Thanh Hoá và Nghệ An 

- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) ở Tam Đảo(Vĩnh Phúc). 

- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cần (1741-1751) Đồ Sơn,Kinh Bắc. 

- Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739-1769) ở Điện Biên (Lai Châu) 

* Nguyên nhân thất bại 

  Rời rạc không liên kết 

*Ý nghĩa:  

- Làm cho chính quyền phong kiến Trịnh bị lung lay.  

- Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân.  

- Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc. 

     TIẾT 49 -  Bài 25:      PHONG TRÀO TÂY SƠN 

             

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN. 

a/ Nguyên nhân 

-Từ giữa TKXVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. 

- Ở địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân.... 

- Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và nộp nhiều loại thuế 

=>Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Tiêu biểu là khởi nghĩa của chàng Lía. 

    b/ Khởi nghĩa bùng nổ. 



 - Mùa xuân năm 1771 ba anh em Nguyễn Nhạc ,Nguyễn Huệ, ,Nguyễn Lữ.lập căn 

cứ ở Tây Sơn thượng đạo ( An Khê-Gia Lai) chống lại chính quyền họ Nguyễn. 

- Nghĩa quân được các tầng lớp nhân dân và đồng bào miền núi ủng hộ. 

- Nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn hạ đạo rồi xuống đồng bằng 

- Chủ trương: “ lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo” 

=> Được nhân dân hưởng ứng, tham gia. 

 


